De natuur bepaalt zelf wel wat natuur 1s

n tegenstelling tot dichter

Bloem, die in zijn Dapper-

straatpoéem de Nederlandse

natuur naar de prullenmand

verwijst, geeft bioloog/bota-
nicus Rolf Roos haar graag de
ruimte. Ondanks, of misschien wel
dankzij de vraag waarop hij het
antwoord ook niet precies zegt te
weten: wat {s natuur?

In Erfbeschrijft hij hoe hij en
zijn vrouw in 2018 een huis-met-
landje kochten en omtoverden tot
een klein Arcadié: een utopisch
land vol bloemen, fruit en bossen,
helder water, vogelzang en eeu-
wige zomer. Afgezien van utopie
en eeuwige zomer komt Roos’ erf
in 2025 aardig in de buurt. Het was
bij aankoop een oud huis met een
verwilderde tuin op 4500 vierkante
meter zandig-kleiige grond, vlak
onder natuurgebied De Kwade
Hoek op Goeree. Omgeven door
strakke akkers, vijftig tinten groen
tussen polder en duin. Er werd ge-
maaid, gerooid, gesnoeid, gezaagd,
gewied, gegraven, geplant, ge-
oogst. De natuur die er was, werd
nog veel meer natuur.

Officieel natuurbeleid, stelt
Roos, moet keuzes maken en ras-
tert daartoe natuur af volgens keu-
rig aangeharkte ‘habitattypen’.
Maar sporen die met de natuur
zelf? Op zijn luisterrijke grondje in
elk geval niet. Zo versmaadt de in-
heemse bladsnijderbij er alle in-
heemse planten; hij hapt zijn
stukjes groen liever uit de mediter-
rane judasboom. Biologie is een
heerlijke wetenschap, schrijft

Dode pruim uit Erf.

Roos. Ze laat ruimte voor afwij-
king, voor twijfel, zijpaadjes en va-
riaties.

Het landje voldoet ook niet aan
het criterium ‘onaangetast’. Er is al
lang niet meer gemest of gespoten,
maar PFAS is niet gemeten. En wat
waait er over uit naburige akkers?
Roos besluit ‘zijn’ natuur te meten

aan soortenrijk-
dom, de levende
have. Dat levert
een imposante
lijst op, met
onder andere
280 soorten
wilde planten.

Erfis een on-
gewoon boek.
Geen ‘Ik ver-
trek’ of inner-
lijke zoektocht,
geen tuinboek of
botanisch rap-
port. Het is een
amalgaam van
cultuurhistorie,
ecologie, mense-
lijk ingrijpen en
onweerstaanbare
optredens van
planten en die-
ren. Wat te den-
ken van
‘makkelijke ma-
deliefjes’, een
vlinder ‘met de
looks van een
vogelpoepje’,
‘goudhaver, de
wielewaal onder
de grassen’,
stijve zegge als ‘botanisch vuur-
werk zonder kruitdamp’.

Het grootste deel van Erf be-
staat uit een rondleiding over het
landje, in twaalf etappes. Zo slen-
teren we langs het Hofje (de moes-
tuin, met wilde postelein), de
Boomgaard (met pioenrozen), de
Hooiweide en de Hofvijver. Over-

peinzingen over de natuur blijven
opduiken: ‘De natuur bepaalt zelf
wel wat natuur is.” ‘“Natuur als ro-
mantisch universum waar de din-
gen goed zijn, natuur zonder de
mens, we mogen natuurlijk alles
denken, maar hout snijdt het niet.’
‘In stilte gaat het razend hard met
dat klimaat. De natuur ontkent
niets, ze voegt zich. Ze verovert.
Of legt het loodje.’ ‘Landbouw is
grenzen stellen en het seizoen vol-
gen. Natuurbeheer wellicht zoiets
als weloverwogen ruimte laten.’

Ondertussen bewonderen we
bijen- en wespenorchis, een witte
kwikstaart op insectenjacht, de
feestelijke aanblik van slingerende
graspaadjes langs knolsteenbreek
en sleutelbloem.

rfis rijk geillustreerd met fo-
Eto’s, oude landkaarten en ori-

ginele houtskooltekeningen.
Het telt maar honderd bladzijden,
maar op de laatste aanbeland heb je
het gevoel dat je niet 4500 vier-
kante meter, maar een groots land-
goed hebt bezocht.
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