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Als het grote groeien eenmaal
is begonnen, kent elke groene
tuinbezitter haar of zijn plaats.
le wint het nooit van al die
groeikracht. Ondanks het zweet
van zagen, maaien en snoeien,
en de tegenslagen van slakken
en ongenode gasten is er ook
de tevredenheid, de cogst, de
schaonbeid. Een tuin is als het
leven zelf. lemand die daarover
kan meepraten is bioloog Rolf
Roos. In 2018 streek hij samen
met yrouw Anneke en hon-
den Lulu en Joep neer aan de
Nieuwendijk op Goeree, In een
huis waarvan het oudste deel
uit 1927 dateert, met een door
de Watersnood getroffen erf
van ongeveer 4500 vierkante
meter. Wat doet een bicloog
met zo'n lap grond? Ontdekken,
ingrijpen, harschikken, Maar
Rolf is niet alleen tuinman, hij is
Dok een begenatigd schiijver,
In het onlangs verschenén boek
'Erf* neemt i) ons mee paar dit
bezielde stukje aarde, waar de
* zilte zeelucht nooit ver weg is
en botanische wonderen nog
bestaan, In drie delen schetst
Rolf zijn Erf, Eerst is daar de lig-
ging, de historie, de biologische
rijkdom en het ritme van sei-

zoenen, in korte hoofdstukken
geschetst. In eel twee woraen
we rondgeleid over twaalf delen
van het erf, z0als de hooiweide,
de moestuin &n het vogelbosje,
Een kenmerkende plantensoort
begeleidt elk terreindeel, Rolf
verhaalt met zelfspot over de
keuzes die hij maakt. Lang-
zaamaan wordt de bioloog een
heetia boer, Het maakt dat Rolf
milder, gevarieerder over natuyr
gaat denken, Wat natuur i, kas
hij ondanks decennialange bio-
ioBenefvaring niet precies meer
zeggen, Op het erf lopen cultuyr
en natuur haast geruisloos in
elkaar over. Gedachten over
‘Liefde, rommel en geluk' leiden
het boekje uit. Tekeningen van
Dirck Nab en foto's van het Erf
maken het geheel doorleefd en
sfeervol. Rolf Roos heeft met
'£rf* een prachtige ode geschre-
ven aan de mens die in wanke-
wende tiden howsast en geluk
vindt op een heel klein stukje
aarde,
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